
   SONGS OF PRAISE  5 april 2026 
   Piano Pieter de Jong, presentatie Eric Bette  

 
Christus, onze Heer, verrees, halleluja  
Heilige dag na angst en vrees, halleluja  
die verhoogd werd aan het kruis, halleluja  
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja 
  
Prijs nu Christus in ons lied, halleluja  
die in heerlijkheid gebied, halleluja  
die aanvaardde kruis en graf, halleluja  
dat Hij zondaars ´t leven gaf, halleluja 
  
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja  
heeft verzoening ons bereid, halleluja  
nu is Hij der hemelen Heer, halleluja  
engelen jubelen Hem ter eer, halleluja   
Tekst Lyra Davidica 1708 Melodie London 1708 

 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 

Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 

Diep in de nacht, heeft Hij verlossing gebracht, 

heeft Hij ons licht aangeheven. 

Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren, 

doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen, 

Hij is zo groot, Hij overmande de dood. 

Wij zijn in Jezus herboren. 

Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons 
midden / Dat wij van harte elkander verstaan en 
beminnen / en zo voortaan / eren uw heilige naam 
en U in waarheid aanbidden. 
Tekst Huub Oosterhuis Melodie Stralsund 1665/Halle 1741  
 

Geprezen zij God! Gij engelenkoor  
dat steeds naar Hem hoort,  
prijs Hem om zijn Woord!  
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep.  
 
Geprezen zij God! Gij allen op aard,  
aanbid Hem die u als kind’ren aanvaardt.  
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.  
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!  
 
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft  
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.  
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet  
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.  
 
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd  
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.  
Om zijn goede schepping, om hemels genot,  
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
Tekst: H.W. Baker Ned. vert. Gert Landman Melodie: C.H.H. Parry 
 

 
 

Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan,  
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of 
gaan.  
  
Ik zeg het allen, en de mond / van allen zegt het voort,  
tot over 't ganse wereldrond / de nieuwe morgen gloort.  
  
Ten onder ging de sterke dood / ten onder in de vloed;  
nu straalt ons in het morgenrood / zijn toekomst 
tegemoet.  
  
Nu is op aard geen goede daad / meer tevergeefs gedaan,  
want wat gij goed doet is als zaad / dat heerlijk op zal 
gaan.  
  
't Is feest, omdat Hij bij ons is / de Heer die eeuwig leeft  
en die in zijn verrijzenis / alles herschapen heeft. 
Tekst Novalis Vertaling Ad den Besten Melodie Johann Crüger 
 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans Jeruzalem. 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan, 
de Zoon van God is opgestaan. 
 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held! 
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht. 
 
Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan, 
die in 't geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en helle niet. 
 
Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan. 
Een leven door Zijn dood bereid, 
een leven in Zijn heerlijkheid. 
Tekst Eduard Gerdes Melodie Henry Abraham Cesar  Malan 

 
O kostbaar kruis, o wonder Gods waaraan de Prins der 
glorie stierf / ik wil om U zijn zonder trots / ik acht verlies 
wat ik verwierf.   

Bewaar mij dat ik roemen zou / dan in mijns Heren Christi 
dood / Al wat ik anders noemen zou / is niets bij dit 
mysterie groot.   

En door zijn dood en door zijn bloed / is nu de wereld 
dood voor mij / Ik ben gestorven, maar voor goed / van 
heel de dode wereld vrij.  

De aarde zelf is veel te klein / voor wie U waarlijk loven wil 
Uw liefde is een groot geheim /zij vraagt geheel mijn hart 
en ziel.                        Tekst I. Watts Vertaling W. Barnard Music E. Miller 

 
 
 



Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn vriend. 
Want U nam de straf op U die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U. 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
Ik zal van U houden in leven en dood. 
En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij vóór U, in uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid, zal 'k zingen voor U: 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu, 
maar nooit zoveel als nu. 
Tekst en melodie A. Gordon Ned. tekst: Elly Zuiderveld 
 

Ubi caritas /et amor / Ubi caritas / Deus ibi est. 
Tekst en muziek Jacques Berthier 
 

De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping 
Staan vol water, maar dicht. De rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, Het water zal tintelen, stralen, 
Dorstigen komen en drinken. De steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen. 

De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed. Die keren in stoeten. 
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water, 
Schietend omlaag van de bergen. Als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, Die keren met lachen en juichen. 

De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
Dode, dode, sta op, Het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, Een stem zal ons roepen: 
Ik open hemel en aarde en afgrond 
En wij zullen horen. En wij zullen opstaan 
En lachen en juichen en leven.  
Tekst: H. Oosterhuis Muziek: A. Oomen 
 

Father, we love You.  
We worship and adore You.  
Glorify Your name in all the earth.  
Glorify Your name, glorify Your name,  
glorify Your name, in all the earth.  
  
Jesus, we love You / We worship and adore You.  
Glorify Your name in all the earth.  
Glorify Your name, glorify Your name,  
glorify Your name, in all the earth. 
 

Spirit, we love You.  
We worship and adore You.  
Glorify Your name in all the earth.  
Glorify Your name, glorify Your name,  
glorify Your name, in all the earth. 
Tekst en muziek Donna Adkins  
 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van ‘t overwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In Zijn Godd'lijk Wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Tekst E. L. Burdy Vertaling J.W. Schulte Nordholt Melodie G.F. Händel 

Vrede van God, de vrede van God  
de vrede van God zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.  
 
In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,  
in Jezus’ naam geef ik jou  
vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou.  
 
Heilige Geest, de Heilige Geest,  
De Heilige Geest zij met jou.  
vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou.  
Tekst en melodie Johan Bronsveld 

 
Aan de uitgang is er een collecte t.b.v. stichting 
Bayanihan  
 

 
 
De volgende Songs of Praise is op zondag 3 mei om 19.00 
uur m.m.v. Judith van Klink en Wim Kusee.    


